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Prinses Janneke 1e en Adjudante Jona 
 

Raad van 11:   Bestuur: 
Mart Arink   Dennis Luttikhold, voorzitter 
Rik Borgijink   Joost Tuinte, secretaris 
Han Helmers   Maureen Roes, penningmeester 
Eef Klein Gebbink  Lissa Pape, bestuurslid 
Luc Klein Gunnewiek  Jean-Pierre Wouters, bestuurslid 
Sten Klein Gunnewiek  Tom Luttikhold, bestuurslid 

Tjerk Klein Gunnewiek  Bart ten Have, bestuurslid 
Bart Mentink   Wout Tuinte, president 
Jeffrey Rooks   Ruben Arink, vorst 
Joost Tuinte    

Chiel te Veluwe  Dansmarietjes:  

Anne Kip 

Kindercarnaval:  Marieke Kip 
Nicole Baks   Jolijn Klein Gunnewiek 
Tosca te Boome  Wietske Klein Gunnewiek  
Roy Klein Gebbink  Jillian Luttikholt 

Luc Klein Gunnewiek  Lotta Wouters 
Yvonne Klein Gunnewiek  

Melanie Wouters  Begeleiding dansmarietjes: 
Tamara Wouters   Niké Tuinte en Manou Bomers 
 

Benodigheden carnaval (vlaggen, strikjes, maïszakjes, belletjes, e.d.): 

Maureen Roes 

25-jarig jubilaris: 
 
 
 

 
 
 
   
 

 

            Heino Luttikholt                       Yolande Klein Gunnewiek 



 

 

 

 
Alaaf Maïspotters en Maïspotterinnekes, 
 
In het afgelopen carnavalsjaar hebben Prins Niek 2e en adjudant Tom 
mogen regeren over d’n Maïspottershook. Zij hebben er een mooie tijd 
van gemaakt en werden vervolgens op ludieke wijze afgevoerd door hun 
vrienden onder het motto: “good eholl’n dit joar” Hierna werd in een goed 

gevulde Maïskoele de start gemaakt van het nieuwe carnavalsseizoen 
met ons kersverse Prinsessenpaar: 
 
Prinses Janneke en Adjudante Jona met hun leus: “Met diss’n hoefsmid en 
docente, op ’n draf deur de tente”. 
 
Na de ludieke reclames begon de aflevering van “Ik hou van Voor-
Beltrum”. Hierbij werd de “pakjes ronde” gespeeld. Bij het goed 
beantwoorden van de vraag werd het pakje doorgegeven. Vraag fout, 
nieuwe poging. De spanning werd langzaam, maar gestaag opgevoerd 
door het cadeautje dat een tikkende tijdbom, welke steeds harder begon 
te dampen, bleek te zijn.  

Tik....    Tik…  Tik.. Tik. Tik TikTik  Tik TIKTikTik…..  
Bij de vraag:  “Wie is het nieuwe Prinsenpaar van de Maïspotters? knapte 
het cadeautje uit elkaar en daar stonden onze nieuwe hoogheden: 
Prinses Janneke en Adjudante Jona. Met deze nieuwe, sierlijke en vlotte 
hoogheden gaan we ongetwijfeld weer een mooi carnavalsjaar 
tegemoet.  
In de aanloop naar het Prinsenbal hebben wij samen met de uitzoekers, 
Harry Mentink en Rob Klein Tuente al vele en hele gezellige tijden gehad. 
Dat belooft nog veel voor de carnaval! 
 
Ook is er door het bestuur en de vele vrijwilligers al weer hard gewerkt om 

er ook dit jaar weer een geslaagde carnaval van te maken. In aanloop 
naar de 11e van de 11e is de lichtbak, welke tijdens de carnavalsperiode 
boven de kleine Maïskoele hangt, vervangen; puik “staaltje” vakwerk! 
Naast de nieuwe lichtbak, wordt de tent dit jaar breder gemaakt. Wij 
hopen hiermee de doorgang van en naar de tap en het toilet wat 
gangbaarder te maken. De zaterdagavond wordt verzorgd door de “Kliko 
Disco Show”. Deze DJ’s zorgen voor een fantastische carnavalsavond met 
polonaises en carnavalhits.  
 
 



 

 
 

Tijdens het frühshoppen op de zondagochtend hopen we weer op een 
prachtige opkomst van carnavalsvierders uit Voor-Beltrum en omstreken. 

De afsluiting van de carnaval op dinsdagavond zal weer vol zitten met 
spraakmakende optredens. Iedereen is welkom, mooier nog is een  
bijdrage te leveren doormiddel van het geven van een optreden op deze 
avond. Wij verwachten met dit programma dat iedereen zich tijdens de 
carnaval zal vermaken. Komt dan ook allen naar de grote Maïskoele 
gedurende het carnavalsweekend. Verderop in deze uitgave kunnen jullie 
het hele programma van het carnavalsweekend vinden. Ook bij de 
bezoekjes naar onze buurtverenigingen is iedereen natuurlijk van harte 
uitgenodigd om dit met ons mee te vieren. 
 
Via deze weg willen wij Tom Luttikhold en Bart ten Have nogmaals 
bedanken voor hun inzet voor de vereniging de afgelopen jaren en de 

goede overdracht van zowel het presidentschap als de taak van Vorst.  
 
Wij wensen de hoogheden veel plezier en succes toe tijdens hun 
regeerperiode. Met Prinses Janneke en Adjudante Jona zijn wij er van 
overtuigd dat ook dit jaar weer een geweldig carnaval gevierd zal 
worden in onze Maïspottershook.  
 
Tot ziens in de kleine en/of grote Maïskoele of tijdens één van de andere 
activiteiten waar wij met onze carnavalsvereniging heen gaan. Dan 
maken we er met zijn allen weer een super carnavalsseizoen van. 
Het wordt net als voorgaande jaren een gezellig feest dus komt allen. 

Carnaval is voor iedereen!!  
 
Namens de Maïspotters oet Veur-Beltrum, 
 
Wout Tuinte 
President Maïspotters 
& 
Ruben Arink 
Vorst Maïspotters 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Beste Maïspotters en Maïspotterinnekes, 
 
Graag willen wij, het nieuwe Prinsessenpaar, onszelf voorstellen aan jullie..  
 
Ik ben Prinses Janneke I Huirne (Thooms). 28 jaar, geboren en getogen in 
Eefsele. Zielsgelukkig met Dorus Wolters uit Harreveld, ook wel bekend als 
‘linksback met gitaar’ van de band Premium! Al jong ben ik door mijn 

lieftallige peetoom Willem Wassink in Voor-Beltrum ingeburgerd. Grote 
kans dat jullie mij wel eens op een grasmaaier hebben zien rondrijden, met 
een bezem in de hand hebben zien staan of gewoon aan de keukentafel 
aan de koffie. In november 2016 zei Willem tegen mij: ‘Harry Mentink heeft 
het ‘burgemeistershoes van Voor-Beltrum’ gekocht. Moet jij niet een keer 
het huis uit?’. Daar hoefde ik niet lang over na te denken en na 1 
bezichtiging wist ik het zeker: ‘ Ik word inwoner van d’n Maïspottershook.’  
 
In het dagelijkse leven werk ik bij het Graafschap College in Doetinchem. 
2 dagen als NT2-docent, ofwel ik geef Nederlands aan volwassenen die 
moeten inburgeren in Nederland. Daarnaast werk ik 3 dagen in het 
Onderwijsleercentrum als studentbegeleider en geef ik begeleiding op het 

gebied van rekenen en taal.  
 
Over inburgeren gesproken; het eind van mijn inburgeringsperiode komt in 
zicht. Daar dachten Harry Mentink en Rob Klein Tuente hetzelfde over. Ik 
weet het nog goed; de kermis in Lichtenvoorde. Na de nodige biertjes en 
tijdens het eten van een broodje curryworst zag ik welgeteld 3 gemiste 
oproepen; 2 van “Mentink Thuis” en 1 van “Irma Mentink Mobiel”. Ik zei 
tegen Dorus: ‘Volgens mij heb ik brand thuis!’ Waarop Dorus antwoordde: 
‘Bel eerst maar eens terug.’ Zo gezegd, zo gedaan. Vervolgens kreeg ik 
Irma aan de telefoon. Of ik langs kon komen, want de boekhouder had 
een aantal vragen over de huurovereenkomst. ‘Zet maar op de mail’, zei 

ik nog. Maar dat kon niet… Er ging een week overheen toen ik wederom 
de vraag van Irma kreeg of ik langs kon komen. Op vrijdag ergens eind 
september ging ik nietsvermoedend op de koffie aan de overkant. Vlak 
daarvoor kwam buurvrouw Gilke nog even langs en later bedacht ik mij 
dat ik haar had moeten vragen of zij ook bij Harry en Irma moesten 
komen. Maar goed dat ik het op dat moment vergeten ben…. 
 
Na het eerste kopje koffie en een hoop onzin verder begon ik maar eens 
over de boekhouder… Net toen Harry aan zijn verhaal begon, kwam 
‘toevallig’ Rob Klein Tuente binnen met een doos flacons. Althans dat  



 

 
stond op de doos beschreven. ‘Aah nee’, dacht ik, ‘hier ben ik dus nog 
lang niet weg’. Het tweede kopje koffie werd ingeschonken, vervolgens 

een biertje en Rob die wilde weer op huis aan.. Eerst moest Harry nog 
even controleren of het wel de juiste flacons waren. Dus daar ging de 
doos open. In plaats van flacons kwamen er maïskolven uit. Nog steeds 
begon er niet wat te dagen bij mij. Totdat er een gelamineerd vel 
verscheen met daarop een foto van mij en de tekst: ‘Prinses Maïspotters 
2018’. Wat ik toen alleen nog maar beduusd kon uitbrengen was: ‘ Ja, ja, 
ja….’  De Prinses was bekend…. Nu nog een adjudante en ook dat is 
gelukt! 
 
Ik, Jona Klein Gunnewiek, dochter van Tonny Klein Gunnewiek (Houwkat)               
en Carin van der Holst. 28 jaar, geboren en getogen aan de Helbargsweg 
in het mooie Voor-Beltrum. Opgegroeid tussen de beesten en deze mee 

verhuisd naar mijn huidige woonplaats Beltrum waar ik erg gelukkig ben 
met Peter Hofstede (grootste fietsenmaker van Beltrum). 
 
Na een vierjarige opleiding te hebben gevolgd voor manager 
zorgboerderij, toch besloten om de opleiding tot hoefsmid te gaan 
volgen. Twee jaar geleden dan ook afgestudeerd als hoefsmid en direct 
daarna ben ik begonnen met mijn eigen hoefsmederij genaamd; 
Hoefsmederij Jona. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden nu ook een 
nieuwe taak gekregen namelijk; Adjudante van de Maïspotters.  
 
Op een donderdagavond (12 oktober) werd ik gebeld door Harry Mentink 

met de vraag of ik zaterdag rond 14.30 uur nog tijd had om de hoeven 
van het paard van zijn dochters vriendin na te kijken. Het eerste wat ik 
dacht was: ‘van die mensen die denken dat ik geen agenda heb en de 
zaterdag waarschijnlijk toch niks te doen heb’. Ik heb Harry toen gezegd 
dat ik die zaterdag niet kon redden, maar dat ik zondag dan wel even zou 
langskomen om te kijken. Toen ik die zondag aankwam zaten Rob Klein 
Tuente, Harry en Irma Mentink al lekker buiten in het zonnetje koffie te 
drinken. Dit kon ik natuurlijk niet afslaan en dus eerst maar eens een bakkie 
koffie gedronken. Na de koffie was het tijd om naar het paard te gaan, 
waarbij ik vroeg aan Harry of er ook nog ijzers onder zaten. Waarop hij 
antwoordde: ‘Ja zeker!’ Op dat moment dacht ik, dan ga ik eerst wel 
even kijken bij het paard, voordat ik al mijn spullen uit de bus pak. Ook 

Rob liep mee de schuur in om eventueel te assisteren waar nodig.  
Eenmaal in de schuur zag ik nog geen paard, maar wel een steek boven 
een kalverhok uitsteken. Het kwartje viel nog niet, want die  



 

 
 

carnavalsgangers zijn altijd trots op hun steek. Vrolijk liepen we door op 
zoek naar het mysterieuze paard van Harry. Toch besloot ik nog een keer 
om te kijken en zag daar opeens een stokpaardje, een foto van mij en de 
tekst Adjudante. Ik bleef verbaasd staan en wist niet wat ik moest gaan 
zeggen. Rob en Harry begonnen te lachen en zeiden: ‘Mooi paard he!?’ 
Vervolgens eerst samen maar eens een paar biertjes losgetrokken om het 
even te laten bezinken.. want voor mij was vooral de vraag; met wie?? 

Dat zeiden ze uiteraard niet. Na een nachtje slapen heb ik Harry opgebeld 
en gezegd: ‘Harry, ik wil het graag doen, maar dan wel met diegene die ik 
denk dat Prinses wordt…. Janneke Huirne?’ Waarop Harry antwoordde: 
‘Gefeliciteerd Adjudante! Op naar een mooi carnavalsjaar!’ 
 
Vanaf dat moment ging het gebeuren en waren we iedere week onder 
de pannen (bij Mentink). Stiekem naar de overkant ‘hollen’, nogmaals een 
rondje rijden omdat Han Helmers buiten stond te roken, wat een spanning! 
In korte tijd hebben we veel werk verzet, geheel verzorgde fotoshoot van 
meer dan 2,5 uur, proclamatie schrijven, opkomst in elkaar zetten, rokjes 
passen bij Gunnewijk, onderscheidingen ontwerpen en dat alles onder het 
genot van een lekker koud biertje.  Dit jaar met veel versterking, want de 

nieuwe president Wout en vorst Ruben werden nog nauw bijgestaan door 
Tom, die het natuurlijk niet zo maar uit handen kan geven. Voor ons zijn 
Ruben & Wout nu al met vlag en wimpel geslaagd voor hun nieuwe titel!  
 
Onder het motto;   
 
Met diss’n hoefsmid en 
docente,  
op ’n draf deur de tente!’  
 
…….maken wij er samen  

een knallend carnavalsjaar 
van! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hallo Maïspotters en Maïspotterinekes, 
 
Hier weer een stukje van ons de dansmarietjes. Wij zijn Jolijn en Wietske 
Klein Gunnewiek, Anne en Marieke Kip, Lotta Wouters en Jillian Luttikholt. 
Dit jaar is Demi Klein Gunnewiek er mee gestopt en zijn wij met 6 meiden. 
Elke donderdagavond oefenen wij in café Halfweg van 19.45 tot 20.45 uur. 
Als u ons wilt bewonderen kunt u gerust een keertje langskomen. 
Of kom een keer kijken als wij moeten optreden bij het frühshoppen of met 

de carnaval zelf. 
Wij hebben er dit jaar weer heel veel zin in en hopen jullie dan ook te zien 
deze carnaval! 
 
Lieve groetjes, 
 
Jolijn, Wietske, Anne, Marieke, Lotta en Jillian.  
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

Moi allen, 
 

De jonge garde van de wagenbouwgroep “De Nieuwe Oogst” zijn laatst 
bij elkaar gekomen en ze hebben met elkaar besloten om na 7 jaar 
wagenbouw te stoppen. 
De reden is dat de jongens ouder worden en dat de animo minder werd. 
 

Natuurlijk accepteren we hun besluit en ik moet eerlijk zeggen, ze hebben 

er al die jaren veel energie in gestopt. 
Het was altijd een vrolijke boel en ze hadden meestal zeer leuke ideeën. 
Het ging bij hun helemaal niet om de prijzen, maar de gezelligheid er om 
heen. 
 

Natuurlijk was er grote vreugde toen ze vorig jaar eerste werden in 
Eibergen en derde in Groenlo. Dus ze hebben het niet voor niks gedaan. 
 

Bij deze wil ik de jongens bedanken voor hun jarenlange inzet. 
En natuurlijk een grote pluim voor de mensen bij wie zij altijd de wagen 
mochten bouwen. 
Denk aan André Kl. Gunnewiek, Leo en Maria Luttikhold en Rob en Erica 
Luttikholt. 
En niet te vergeten, Edwin Ikink en Michel Tuinte die vanaf het begin een 
steentje hebben bij gedragen. 
 

Eerlijk gezegd vind ik het aan de ene kant heel jammer, maar we 
accepteren het. 
We hopen natuurlijk dat andere Maïspotters met hun kroost dit willen 
voortzetten, want de jeugd heeft de toekomst. 
 

Deze jongens blijven natuurlijk trouw aan de Maïspotters en ik denk dat we 
van enkele jongens nog wat horen binnen enkele jaren.  
 

”Jongens, bedankt veur alles” 
 

 “ALAAF.. ALAAF…ALAAF”         Uw Razende Maïspotter, Michel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

Beste Maïspotters, 
 

Zaterdag 6 januari waren we zoals ieder jaar weer aanwezig bij jullie 
Prinsenbal. Terwijl we de eerste biertjes aan het wegtikken waren in de 
goed gevulde “kleine” Maïskoele, begon het officiële programma. Mooi 
om te zien dat Tom Luttikhold en Bart ten Have een blijk van waardering 
kregen voor hun bewezen diensten van de afgelopen jaren. De nieuwe 
President en Vorst, Wout Tuinte en Ruben Arink, wensen we heel veel 
succes met deze hooggeëerde functie.   
Daarna werd het hoog tijd om de het oude Prinsenpaar af te voeren en 
het nieuwe Prinsenpaar te onthullen. En het mag gezegd; tijdens de 
onthulling zijn kosten noch moeite gespaard om er een grandioos 
spektakel van te maken. En dat was het! Tijd om deze twee toffe cadeaus 
uit te pakken. Het was dan voor (bijna) iedereen een grote verrassing:  

 
Prinses Janneke en Adjudante Jona! 
 
Een keuze met ballen!  
We zullen elkaar geregeld tegen gaan komen. Of we nu gaan 
frühshoppen in ons eigen Belhamelshoes, of ergens in Eibergen, Eefsele, 
Zieuwent of Lievelde… Dat het aankomende carnavalsseizoen een 
grandioos feest gaat worden, staat nu wel garant!  
 
Wat sommigen wellicht wel weten, is dat wij, Prins Joost en Adjudant 
Menno, warme banden hebben met Voor-Beltrum. Onze roots liggen in 

Auste. We zijn beide lid van DVV en de Kermis.  Graag dragen we een 
steentje bij aan jullie gemeenschap. We hebben al veel mooie momenten 
in Voor-Beltrum beleefd. De woorden samenhorigheid en gezelligheid 
staan bij jullie met hoofdletters in het Voor-Beltrumse woordenboek 
geschreven.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

Prinses Janneke en Adjudante Jona; geweldig dat we nu collega’s zijn. 
Maak er samen met Dorus, Peter, familie en vrienden een prachtig 

carnavalsjaar van. Tijdens het frühshoppen in het Belhamelshoes gaan we 
erop proosten. Al jaren komen jullie in grote getalen ons bezoeken. Zou 
het niet mooi zijn dat jullie dit jaar eens wat langer blijven hangen?! Dan 
kunnen wij naderhand gezellig een biertje met jullie meedrinken.  
 
Tot snel!     
 
Prins Joost en Adjudant Menno.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

Vrijdag 2 februari Ziekenbezoek 
‘s Avonds zullen de hoogheden samen met de uitzoekers en President, de 
zieke mensen uit de Maïspottershook bezoeken. Dus als er mensen zijn die 
door ziekte of ongemak niet aan het carnavalsfeest kunnen deelnemen, 
laat ons dat weten; buren kennissen of familieleden. Wij willen deze 
persoon graag vereren met een bezoek op vrijdagavond 2 februari. 
Gaarne contact opnemen met Wout Tuinte: 0620256237. 

 

Vrijdag 9 februari Bezoek School en Eumkes  
Deze middag bezoeken de hoogheden samen met de Raad van Elf de 
van oorsprong Voor-Beltrumse Willibrordusschool. Dit is altijd weer een 
groot feest samen met alle aanwezige kinderen. Tijdens deze 

carnavalsmiddag zal er weer menig polonaise gelopen worden, dit onder 
begeleiding van de Hakselkapelle. 
 

’s Avonds brengen de Maïspotters een bezoek aan het Prinsenbal van de 
‘Eumkes’ uit Zieuwent.  

 

Zaterdag 10 februari Carnavalsmis en 

Carnavalsoavond 
Om 17.30 uur begint de Carnavalsmis in de Calixtusbasiliek in Groenlo, die 
mede mogelijk wordt gemaakt door de Maïspotters.  

Om 20.30 uur begint de supergezellige carnavalsavond in de verwarmde 
Maïskoele bij Halfweg. Het muzikale programma wordt dit jaar verzorgt 
door de ”Kliko Disco Show”. De sleutel wordt deze avond aan de 

hoogheden overhandigd, zodat de carnaval kan beginnen!!! De Timp is 
deze avond geopend vanaf 22.30 uur.  
 

 

 

 
Tijdens het gehele Carnavalsweekend is er een pinautomaat 

in de tent aanwezig. 



 

 

 

Zondag 11 februari Frühshoppen  
Om 10.30 uur is het weer zover. De mooiste zondagochtend van het hele 
jaar, want om op zondag voor twaalf uur al een paar biertjes weg te 
kiepen, moet je toch echt in de Maïskoele zijn. Ook zullen diverse andere 
carnavalsverenigingen deze ochtend de tap met de Maïspotters delen. 
De hoogheden van deze verenigingen zullen van onze hoogheden een 
onderscheiding ontvangen en aansluitend zal het carnavalsfeest weer in 
alle hevigheid losbarsten onder leiding van de DJ Jeroen!!!  
De Timp is deze ochtend geopend vanaf 10.30 uur.  
 

Maandag 12 februari Frühshoppen en Dweilen 
Om 10.30 uur vertrekt de bus van café Halfweg naar Lievelde. De 
Maïspotters gaan dan frühshoppen bij De Jonge Nölepeters. Aansluitend 
vertrekken zij met de bus naar Groenlo om hier te gaan dweilen in de 
binnenstad. 

 

Dinsdag 13 februari Kindercarnaval en Slotbal 
Om 13.30 uur begint de kindercarnaval. Zie voor meer informatie de 
uitnodiging die in dit boekje zit. 

 
Om 20.30 uur begint het Slotbal. Nog een keer flink feesten met alle 
Maïspotters. Dus komt allen, want de laatste jaren gebeuren er op deze 
avond nogal bijzondere dingen en/of optredens die u niet mag missen. 
Aan het einde van deze avond zullen de hoogheden de sleutel weer 
inleveren, dit ten teken dat de carnaval weer voorbij is.    
                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beste Maïspotters en Maïspotterinnekes, 
 
Op dinsdag 13 februari 2018 is er weer kindercarnaval bij de Maïspotters in  
Voor-Beltrum. Bij Café Halfweg, Grolseweg 18, wordt alles weer helemaal 
om getoverd tot een ware Maïskoele waar het carnavalsfeest kan 
beginnen.  
Dit jaar hebben we weer een leuk programma.  
De middag duurt van 13.30 tot ongeveer 17.00 uur. 
  

 
Het wordt een knalfeest, dus komt allen!!! 

 
  

Lijkt je dit wat??? 
Geef je op vóór 1 februari bij: 

  

        Yvonne Klein Gunnewiek    Tamara Wouters   
         Avesterweg 9                 Ruurloseweg 49 
         7156 MH Beltrum                7141 KB Groenlo 
         0544 482610 of 0612314076              0544 481739 of 0629341164 
         bjornyvonne60@hotmail.com              Mennoentamara@planet.nl 

 
P.S. Mochten er bijzonderheden zijn waar wij rekening mee moeten 
houden, diëten of allergieën enz., geef deze dan ook even door.  

 
Groetjes,          

 
De Kindercarnavalcommissie     
(Yvonne, Tamara, Melanie, Tosca, Luc, Roy en Nicole)      

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

Joris van de Bekke en Bart Smidjes 

 
 Joris, omschrijf eens in een paar woorden Bart ten Have/Smidjes: 

Plezierige/eerlijke en altijd goedgemutste kearl, verenigingsman op 

en top, old buurjongen, collega-voetballer en dit natuurlijk als 
beste linksachter bij de plaatselijke DVV. Zo’n ene mot ze nog be’j 
maken. 

 
 Bart omschrijf eens in een paar woorden Joris Groot Zevert/van de 

Bekke: 

Topatleet en dan met name na de wedstrijd! Vroeger bij ons thuis 
goed op mijn zus en mij gepast, perfecte kastelein op de 

maandagavond tijdens de Voor-Beltrumse kermis, broer van de 
knapste buurvrouw die ik aan de Ringweg ooit gehad heb en 
waardig toekomstig Prins… 

 
 Hoelang zijn jullie al lid van de vereniging? 

Joris: 17 jaar. 

Bart: 13 jaar.   

 

 Welke functies binnen Voor-Beltrum hebben jullie bekleed? 

Joris: Raad van 11, voor het aantal jaren zie de ledenlijst. Destijds ben ik   

 in de plaats gekomen van, volgens mij, Jan Dwars. In die tijd kon  

     men moeilijk nieuwe raadsleden vinden. Wel heb ik toen  

 afgesproken, omdat ik nog in het eerste van VIOS voetbalde, dat ik  

 niet elke zondag aanwezig kon zijn met het frühshoppen. Wal ne  

 mooien hobby dat frühshoppen. Tevens heb ik in de redactie  

 gezeten van het wark dat jullie no doot. Daarnaast ben ik nog  

 vendelier (rechtsachter) met de kermis. 

Bart: Oud-interviewer van dit carnavalsboekje, ik was leerling van de  
Willibrordusschool en ik ben Raad van 11-lid en vorst van de 

Maïspotters geweest. 

 

 

 



 

 

 
 

 Jullie hebben jaren dit interview samen gedaan, welke vraag 

zouden jullie wel willen stellen maar is nooit gepubliceerd? 

Wat de reactie van de vrouwleu was, wanneer de oud 
hoogheden te late thuus kwamen? 

 

 Welke functie zou je nog graag binnen de vereniging willen 

bekleden? 

Joris: Met het huidige bestuur en overige leden is niets mis. Deze 
functioneren perfect. Als ik dan toch een functie mag bekleden, 
dan wordt dit parkeerwacht bij het volgende jubileum van de 
Maïspotters.  

Bart: Ik ambieer nog wal wat, moar doar loat ik mie no neet oaver uut. 
 

 Hoe kan het dat jullie nog nooit hoogheden zijn geweest binnen de 

vereniging? 

Joris: Sinds de lichting dansmarietjes die in 1988 begonnen bunt, in 2000 

afscheid hebt enommen, ambieer ik het neet meer…………. 

Bart: Om de vereniging in leven te houden moeten hier juist mensen 

buiten de verenging voor benaderd worden. Tip: Ik stop oaver 2 

joar met het bestuur! 

 

 Wat betekend carnaval/de Maïspotters voor jullie? 

Joris: Net zo belangriek als alle andere verenigingen in Veur-Beltrum. 
Geet d’r um da’j schik met mekare hebt. 

Bart: De groep, de mensen bi’j mekare, ondanks dat ik in Beltrum woon, 

wil ik er altied bi’j betrokken blieven, op wat veur manere dan ok.  
 

 Als jij het 1 ding bij de carnaval zou mogen veranderen, wat zou dit 

dan zijn? 

Joris: Korter bi-j huus want ik mot altied zo’n ende fietsen….  Het blijven 
behouden van de ouderen (grondleggers Maïspotters) en  
jongeren (aanstormend talent) tijdens de carnaval op de 
maandag. 

Bart: Ik wil op zich niets veranderen. Wel denk ik: “Hoe behouden we de 
“rijpere jeugd” van de Maïspotters binnen onze vereniging?” 

 



 

 
  

 

 Als je praat over een persoon binnen de vereniging waar je veel 

respect voor hebt, welke naam schiet jou dan het eerst door het 

hoofd? Zou je kunnen motiveren waarom? 

Joris: Specifiek niet een persoon, maar alle presidenten. Elke keer weer 
zijn ze in staat om ut spul op sleptouw te nemmen.  

Bart: Dennis Luttikhold. Hij heeft heel zijn hart in Voor-Beltrum liggen en 
heeft passie voor de Maïspotters. Whats-app en email is neet echt 
zien ding, moar alles wat hij doet en zegt, doet hij in volle 
overtuiging voor Voor-Beltrum. 

 
 Met welke man uit Voor-Beltrum zou je wel een dagje willen ruilen? 

Joris: Ik zou wel een keer een dagje willen ruilen met Stef Roordink. Dit 
alleen van 20.00 uur tot 23.00 uur, want noa 23.00 uur wordt het al 
geveurlijk met Stef………en de nieuwe verkeerssituatie be’j halfweg 
veur. 

Bart: Ik zol wal een kere met Leo Wielaker willen ruilen. God, wat hef 
Maria Lubbers vrogger (toen alle jongens nog thuus woonden) 
vulle eardappels motten schillen. Met zo vulle ervaring mot ze 
heerlijk kunnen kokken en zol ik doar, tijdens het etten, miene peute 
wal een keer onder toafel willen schoeven. 

 
 Wat wegen jullie samen? 

Steet dat neet op de ledenlieste? Dan denken we’j 0,2 ton! 

 

 Hoe zien jullie carnaval bij de Maïspotters in 2050? 

Joris: Dan is de vereniging utzelfde as noo, moar dan bunne we’j 
allemoal iets griezer en kaler. Hoppe datte we’j allemoal nog de 
gezondheid hebt. Dan drinke we’j Borrel in plaats van Bier. 
Misschien word ik wal met de regiotaxi be’j hoes e bracht.  

Bart: Ik hop dat we’j dan nog steeds carnaval viert en dat onze kinderen 

ons dan thuusbrengt! 

 

 Welke vraag had je nog verwacht? 

Joris: Wat was de mooiste anekdote van al die jaren interviewen? 
Stef en Paul Tuinte bij elkaar zien te kriegen veur een interview op 

een doordeweekse avond. Dit kon alleen bij Frielink in Grolle en 
dan moar op de (vri-je) biljartaovond van Paul.  



 

 
 

Ook hadden we een interview met Rob Klein Tuente en Harry 
Mentink. Laats genoemde werd de vraag gesteld welke functies hij 

nog meer had bekleed binnen de Veur-Beltrumse gemeenschap. 
Harry antwoorde destijds; Veurzitter van het diepvrieshuuske in 
Auste….. Dit is toch prachtig. 

 

Bart: Maïspotters of Belhamels? 
MAISPOTTERS! Eens een Maïspotter, altied een Maïspotter!!! 

 
 

 Overige opmerkingen Joris 
Ik wil Jean-Pierre Wouters en Bart ten Have bedanken voor de 
jarenlange samenwerking. Het was altijd gezellig en prettig samen 
werken met jullie. Ook wil ik iedereen waar wij de interviews 
hebben afgenomen bedanken voor hun gastvrijheid en de goede 
zorg deze avonden/nachten. 
Michel en Maarten succes met de voortgang. Dit is jullie absoluut 

toevertrouwd. 
 

 Overige opmerkingen Bart 
Ik sluut me’j an be’j de woorden van Joris. Bekke, bedankt veur de 
mooie tied en iedereen tot op de carnaval, alaaf! 
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